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Androesja: “We stoppen het zaad in de grond en zeggen tegen elkaar: het 
zal snel eindigen, het zal snel ophouden. En we zul len te eten hebben.”



daadkracht”

“We vonden elkaar in 
deze oorlogstijd op

“De uitspraak ‘Alleen kom je ver, samen kom je verder’ 
past heel goed hoe we als stichting tegen samenwerkin-
gen aankijken. Helemaal rondom lokale samenwerking, 
daar geloven we heilig in.” Aan het woord is Gerben 
Heldoorn, directeur bij stichting Kom over en help. Ger-
ben vertelt over de samenwerking tussen Kom over en 
help en Worldpartners. 

Als je in de geschiedenis kijkt dan is er een lange tijd ge-
weest dat veel organisaties hun eigen ding deden. Steeds 
meer zien we bereidheid tot samenwerking. Iedere organi-
satie heeft zijn eigen kennis, ervaring, historie, achterban en 
expertise. Ik geloof in de kracht van samenwerking in ons 
vak als je dezelfde visie hebt op hulpverlening. World-
partners voegt echte expertise toe die wij zelf niet in huis 
hebben. Samen betrekken we lokale mensen in de hulp-
verlening. Voor mij is die samenwerking een synergie-op-
tel-som; 1 + 1 = 3. Samenwerken is niet voor niets één van 
onze strategische doelstellingen.

Hand aan de ploeg
Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak hadden we op de twee-
de dag al contact met elkaar. Worldpartners en Kom over 
en help hadden samen een groot netwerk aan Oekraïense 
contacten. De oogst die beschikbaar was konden we regio-
naal verplaatsen. Zo hoefden we weinig transporten vanuit 
Nederland in te zetten. Kom over en help had daarnaast 
budget, Worldpartners had graan. We hadden een half 
woord nodig om de spreekwoordelijke hand aan de ploeg 
te slaan. Je vindt elkaar op daadkracht. En nu werken we 
nog steeds samen.”

Samenwerken in vredestijd
Het samenwerken zit in het DNA van beide stichtingen. 
We kenden elkaar al van eerdere samenwerkingsprojecten 
die we tijdens vredestijd, zonder hoge druk uitvoerden en 
evalueerden. In een urgente situatie bouw je verder op de 
bestaande samenwerking. Daardoor konden we snel op 
de noodkreten inspringen en verloren ons niet in interne 
processen over de juiste missie en visie.

Gerben Heldoorn (1975) is sinds 
2019 directeur bij Kom over 
en Help, maar sinds zijn 16e 
al betrokken bij de stichting 
met vrijwilligerswerk. 

In de ogen kijken
Op het gebied van ondernemerschap is World-
partners erg sterk. Het geld is goed besteed. Naar 
mate de noodsituatie langer duurde, hebben we 
elkaar ook een aantal keer goed in de ogen gekeken. 
Wat houdt de samenwerking in? Hoe gaan we om 
met veranderingen? Hoe ziet de toekomst eruit? 
Wat zijn de verwachtingen rondom bijvoorbeeld 
rapportages? Dat vraagt om overleg en afstem-
ming. Na zo’n online-in-de-ogen-kijk-afspraak volgt 
duidelijkheid in de vorm van werkafspraken. Dat is 
belangrijk voor de donateurs en achterban, maar 
uiteindelijk gaat het om de mensen die we helpen.

Sterke visie en missie
Soms merk ik dat men huiverig staat tegenover 
samenwerking. Dat je met samenwerking iets 
inlevert van je eigenheid. Met onze samenwerking 
laten we zien, dat we heel goed bij onszelf blijven 
en hulp(middelen) effectief inzetten. Daarbij is het 
wel van belang om je eigen visie en strategie scherp 
te hebben. Uiteindelijk zoeken we samenwerking 
omdat de doelgroep in Oost-Europa er beter van 
wordt. Volgens mij zijn we daarvoor op aarde, om 
om te zien naar de mensen die het echt minder 
hebben.

Kom over en help wil kwetsbare 
naasten helpen ontwikkelen en hun 
zelfredzaamheid te vergroten. Drie 
middelen zetten ze daarvoor in: 
educatie, inkomsten genererende 
activiteiten en maatschappelijke zorg. 
Hierin werkt de organisatie samen 
met overheden, christelijke organisaties (ngo’s), 
kerken en bedrijven, zowel in Nederland als in de 
landen waar we werken. 
                                             www.komoverenhelp.nl

Hoe innovaties verschil maken  
in vredes- én in oorlogstijd

Blijven ondernemen in oorlogstijd. Dat is moeilijk 
omdat ‘oorlog’ een onzekere factor is. Toch gaan wij 
als Worldpartners door. Op bladzijde 6 leest u over 
het hippotainer-project. Een idee wat voor 
de oorlog ontstond om in een container ge-
wassen verticaal en efficiënt te verbouwen. 
Ondanks de oorlog zetten we door. Nu is de 
hippotainer gebouwd en draait het project 
in Oekraïne. 

Dit magazine heeft als thema meegekregen 
‘slimme oplossingen’. Bierbostel is daar een 
voorbeeld van. Het is een restproduct bij het bier-
brouw-proces, maar bij het goed conserveren is het 
een prima veevoeder. Of zoals een speciaal aardap-
pelras dat het goed doet in Noord-Afrika.

Het magazine gaat ook over het tweede Aid 2 
Villages-project. Het is ook dit jaar een slimme oplos-
sing voor de burgerbevolking dicht bij de frontlinie. 
Zaaien in oorlogstijd, daar heb je lef voor nodig. 

Ljoedmila van 78 vertelt op pagina 4 en 
5 dat ze met de spa in haar hand dicht-
bij de inslagen meemaakt. Toch gaat ze 
door. 

De inventieve distributie van poot-
goederen herhalen we. Zo helpen 
we 20.000 front-gezinnen met  
hun eigen moestuin die zorgt 

voor een goede voorraad voedsel voor de win-
ter. Verder gaan we door met ondernemen 
als missie. We zien zegen in en door deze 
bedrijven heen. Bid, help en geef voor 
een blijvende positieve impact. 

Klaas Evers
Voorzitter Stichting Worldpartners
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Coverafbeelding Maksym Proko-
penko is kapelaan in het Oekraïense 
leger en helpt bij de distributie van de 
pootaardappelen. “In deze moeilijke tijd 
bidden we voor hoop”, bidt de legerpre-

dikant voordat de 60 huishoudens de 
pootgoederen ontvangen.voorkant

 Je hebt het tweede World-
partners magazine in han-
den. Het thema is ‘slimme 
oplossingen’. Innovaties 
en nieuwe technieken 
passen we vaak toe bij de 
BAM-ondernemingen die 
we aansturen.

2 Van de voorzitter.
3 We vonden elkaar in deze 
oorlogstijd op daadkracht.

4/5 Terwijl de granaten inslaan, 
groeit het gewas in de moestuin. 
6 De Hippotainer is een  
BAM-business-in-a-box.

7 Er moet massaal hulp komen.
8 Fotoverslag lente en winterhulp
9 Hoe gaat het nu met Aleks?

10/11 “Ons land is kapot en we 
hebben nog veel hulp nodig!”
12/13 Bierbostel project.
14/15 Een hemelse match en een 
innovatief bedrijf uit Moldavië.
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“Zaaien in oorlogstijd, 

daar heb je 

lef voor nodig.” 
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schieten voorbij is.

Ook Ljoedmila bedankt de kapelaan 
hartelijk voor de zaden en het poot-
goed. “Wat zouden we zonder moeten 
beginnen?” In de winkel kunnen ze 
met hun schamele pensioentje niet 

terecht. De echtgenoot 
van Ljoedmila is slecht 
ter been. Haar dochter 
en tienjarige kleinzoon 
vluchtten in de eerste 
dagen van de oorlog naar 
Duitsland; ze praat elke 
avond telefonisch met de 

jongen. “Dag Androesja, hoe gaat het 
met je?” Het echtpaar bleef achter. 
“We dachten erover om weg te gaan, 
maar weten niet waarheen.”

Tuinieren doen ze zelf. Soms komt 
een familielid vanuit Zaporizja om 
te helpen, maar als gevechten 
gaande zijn mogen ze niet langs 
de controleposten. Haar dochter 
vroeg haar laatst of ze niet bang 
is om te planten. “Ja ik ben heel 
bang, zeg ik dan. Toen huilden 
we samen.” Haar buren vroegen 
waarom ze eigenlijk groente 
verbouwt als er elk moment 
een raket kan inslaan — bij hen 
in de tuin staat het onkruid 
tot wel een meter hoog. “Het 
geeft ons hoop. We stoppen 
het zaad in de grond en 
zeggen tegen elkaar: het zal 
snel eindigen, het zal snel 
ophouden. En we zullen te 
eten hebben.”

Dan pakt de gepensio-
neerde vrouw haar krui-
wagen beet en loopt 
ze huiswaarts. “We 
bidden dat de oorlog 
snel ophoudt”, zegt ze 
nog. 

4* AID 2 VILLAGES 2
AID 2 VILLAGES 2 *5

Als de zon opgaat in het Oekraïense 
frontdorp Veselyanka maakt Svet-
lana eerst ontbijt klaar voor haar 
twee dochters. Vervolgens zet ze 
de meiden, 7 en 13 jaar oud, aan de 
keukentafel aan het werk: de plaatse-
lijke school is al ruim een jaar dicht, 
dus krijgen ze online les. Dan gaat de 
vrouw in de moestuin aan de slag. Op 
het stukje land bij haar huis verbouwt 
ze het standaard-repertoire van elke 
Oekraïense dorpeling: aardappels, 
uien, tomaten, komkommers, aard-
beien, frambozen, bessen, abrikozen, 
appels, peren en pruimen. De hele 
dag loopt ze te spitten, te zaaien, 
te schoffelen, te poten en te bewa-
teren. “In deze zware tijd is het nog 
belangrijker om goede aardappelen 
te planten. Zo kan ik al die monden 
voeden.”

Terwijl de granaten inslaan, 
groeit het gewas in de moestuin

Om vanuit de Zuid-Oekraïense stad 
Zaporizja in Veselyanka te komen 
moet je langs drie controleposten van 
het leger. Gelukkig weet kapelaan, 
ofwel legerpredikant, Maksym Proko-
penko het wachtwoord: de zwaar-
bewapende militairen stappen opzij 
en steken hun hand op als groet. Een 
kilometer of tien van 
het dorp ligt het front. 
In de verte hoor je 
doffe dreunen — waar 
de dorpelingen niet 
meer van opkijken. “In 
deze zware tijd vragen 
we om hoop”, zo bidt 
de legerpredikant bij 
het centrale buurthuis, 
waar een zestigtal 
mensen hen al op staat te wachten; 
het dorp maakte ook vorig seizoen 

deel uit van het project. “Bescherm dit 
dorp en onze militairen. Geef ons een 
vredige hemel en een vredig land.” 
Dan stelt de kapelaan de aanwezigen 
in twee rijen op, om de zakken met 
aardappels en zaaigoed te kunnen 
uitdelen.

De meeste ontvangers 
krijgen de aardappelen 
en het zaaigoed voor 
het eerst. Wel hebben 
ze allemaal enthousi-
aste verhalen gehoord. 
Een vrouw, wier zoon-
tje rondhobbelt op de 
uitdeelplek, vertelt dat 
ze is gevlucht vanuit 
bezet gebied, dus ook 

haar moestuin kwijt is; de op handen 
zijnde komst van de zaden motiveer-

de haar weken geleden al om in Veselyanka 
opnieuw te gaan tuinieren. Een andere man, 
die de aardappels in de mand van zijn fiets 
laadt, had van zijn broer gehoord dat de aard-
appels het zo goed deden. “Ze vertelden me 
dat het pootgoed zo geweldig is. Ik kon niet 
wachten”, zegt Svetlana.

Ze heeft het hard nodig. 
Haar echtgenoot, die 
kostwinner was, dient nu 
als militair aan het front. 
Aan transport naar de 
stad ontbreekt het, en 
in het dorp zelf is am-
per werk. En dat terwijl Svetlana niet alleen 
haar kinderen moet voeden, maar ook haar 
moeder en schoonmoeder, die vanuit een 
onveiliger plek naar Veseljanka vluchtten. 
Met het geld dat ze dankzij de gift overhoudt 
wil ze eenden kopen, voor eieren en vlees, 
om die opbrengst weer te ruilen tegen suiker 
en brood. Over twee weken heeft haar man 
voor het eerst sinds drie maanden verlof. “Als 
hij gezond en wel terugkeert ga ik voor hem 
koken. Dan maak ik al het lekkers klaar dat ik 
heb”, glundert Svetlana.

Zelf je groente en fruit verbouwen is ge-
bruikelijk voor de bewoners van Veselyanka. 
Maar je moet wel durven. “Soms schieten ze 
nachts, soms overdag. Het is onvoorspelbaar. 
Het gebeurt wanneer het ze uitkomt”, vertelt 
Ljoedmila, een vrouw van 78 jaar die de zak 
pootaardappelen in een kruiwagen laat tillen. 
“Je loopt naar je moestuin en je denkt: is 
het veilig of niet? Je kijkt naar de lucht, waar 
niets te zien is. Je neemt je spade ter hand, 
je gaat aan de slag en… BOEM.” Onlangs was 
een inslag zo dichtbij dat ze met gezicht plat 
op de grond viel. “Ik had het gevoel dat de 
granaat naast me neerkwam.” Schuilen in de 
kelder heeft voor Ljoedmila en haar 80-jarige 
man geen zin: de ondergrondse conserven-
opslag naast hun huis is te klein en te oud. 
“Als die instort wordt het alleen maar erger.” 
Dus wacht het bejaarde echtpaar in de gang, 
tussen de dikste muren van het huis, tot het 

Ook Ljoedmila bedankt de 
kapelaan hartelijk voor de 
zaden en het pootgoed. 
“Wat zouden we zonder 

moeten beginnen?”

“Je loopt naar je moestuin 
en je denkt: is het veilig 
of niet? Je kijkt naar de 
lucht, waar niets te zien 
is. Je neemt je spade ter 
hand, je gaat aan de slag 

en… BOEM.” 



6* START-UP
IN ACTIE *7

De ‘Hippotainer’ is een zeecontainer waar ge-
wassen op een uiterst efficiënte productiema-
nier  boven elkaar groeien. Dit wordt ook ‘ver-
tical farming’ genoemd. Het is een innovatief 
pilot-project, dat na het idee, plannen, tekenen, 
realiseren en testen nu verder uitgerold wordt 
in Oekraïne met steun van Worldpartners. Een 
interview met initiatiefnemer Jort Maarseveen.

Voordat de oorlog uitbrak waren wij in contact met 
een partner in Oekraïne. Ze hadden een versla-
vingszorgkliniek met een kleine boerderij, waarbij 
de ex-verslaafden een dagbesteding kregen. Om-
dat ze wilden uitbreiden vroegen ze ons om mee te 
denken met een businessmodel waarbij 
ze werkgelegenheid creëren en waarbij 
de deelnemers weer re-integreren in de 
maatschappij. Voor die opdracht vroe-
gen ze ons om mee te denken. 

Uit verschillende brainstormen bleek 
dat ‘vertical farming’ weleens interes-
sant zou kunnen zijn. Het wordt nog 
weinig toegepast en het is een efficiënte 
manier om voedsel te verbouwen. Omdat we het 
concept behapbaar en portable wilden maken, wil-
den we dit in een 40-feet zeecontainer bouwen. 

Tijdens de oorlog hebben we idee verder dooront-
wikkeld. Joël van Schoonhoven zocht een afstu-
deeropdracht voor zijn studie aan de technische 
universiteit in Enschede. Hij heeft het container 
idee verder uitgewerkt en uitgetekend. Door de 
opdracht aan Joël te geven, groeide het door. Het 
concept werd een plan op papier. Technische en 
praktische tekenen werden gerealiseerd. 

Vervolgens is een prototype gebouwd en is de op-
stelling in Bennekom getest, verbeterd en een ge-
bruikshandleiding gemaakt. Bijkomend effect was 
dat we honderden kroppen sla oogsten, die naar de 
lokale voedselbank gingen. Deze hippotainer-op-
stellingsvariant is gelimiteerd tot een aantal gewas-
sen, voornamelijk sla en kruiden. Onze visie is dat 
het systeem binnen drie jaar is terugverdiend door 
de verkoop van de producten en toepasbaar en toe-
gankelijk is in andere landen of situaties. Deze Hip-

potainer is net aangekomen in Oekraïne 
in de stad Ivano-Frankivsk bij project-
partner TCI. Het wordt een business as 
mission re-integratieproject voor vluch-
telingen of mensen die ontheemd zijn. 
De hippotainer biedt werkgelegenheid 
en de partner biedt pastorale zorg en 
traumaverwerking. 

De hippotainer is een ‘business in a box’, 
dat betekent dat het een compleet businessmodel 
is. In Marokko stonden we recent op een landbouw-
beurs en bezoekers waren zeer geïnteresseerd om-
dat water steeds schaarser wordt en ze geen pas-
klare antwoorden hebben op het waterprobleem. 
Als de Hippotainer 90 procent minder water ver-
bruikt en het hele jaar door kan verbouwen is dat 
zeer interessant voor hen. Het is gaaf om dit neer 
te kunnen zetten als jong team en tegelijkertijd van 
betekenis te kunnen zijn voor mensen verder weg. 

 www.hippotainer.com

“De hippotainer biedt 

werkgelegenheid en 

de partner biedt 

pastorale zorg en 

traumaverwerking.”

De Hippotainer 
is een BAM-busi-
ness-in-a-box

Dit magazine is een gratis uitgave van stichting 

Worldpartners. Een christelijke organisatie die 

actief is op het gebied van Business as Mission 

(BAM). In Nederland zet de organisatie zich in met 

fondsenwerving en projectmanagement ten behoeve 

van tientallen projecten. De stichting heeft de ANBI-

status en ontvangt donaties en investeringen. 
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Drukker: De Hoop Drukkerij

Oplage: 1000

Papier: Nautilus Classic is gemaakt van 

100% post-consumer gerecycleerde vezels. 

Het papier heeft een natuurlijk witte tint en 

een eigen karakter. Geproduceerd zonder 

optische witmakers.

“Dit werk blijft belangrijk en moet doorgaan”

Cokky de Visser ging in 2022 met pensioen. Maar stilzit-
ten, ho maar. “Toen de oorlog begon, kwam er een op-
roep vanuit de Hervormde diaconie Kootwijk en Koot-
wijkerbroek om een werkgroep te starten. Dat paste 
bij me omdat ik overdag tijd heb en dienstbaar wil zijn. 
Eerder was ik tien jaar lang betrokken bij Charité, werk-
zaam voor Wit-Rusland. Zodoende gaf ik mijn tijd om te 
helpen waar ik kan.”

De werkgroep bestaat uit twee diakenen en vier gemeen-
teleden. Samen zijn we actief en nemen het voortouw in 
dit werk en startten toen de oorlog uitbrak met het inza-
melen van goederen. Toen we bezig waren hoorde ik via 
een collega (voor het eerst) over de organisa-
tie Worldpartners. Ik belde hen op en deelde 
over onze plannen om met de kerken spullen 
in te zamelen voor Oekraïne zoals dekens, 
dekbedden, speelgoed en voedsel. Samen 
met Worldpartners werken we nu samen. 
We maken gebruik van hun grote netwerk. 
Ze staan dichtbij de lokale bevolking, kennen 
veel kerken en stichtingen die hen helpen 
met de distributie van de spullen.

Inmiddels hebben we twee complete transporten en 
verschillende deeltransporten  met dekens, speelgoed, 
generatoren en (kinder)bijbels vanuit Kootwijk en Koot-
wijkerbroek naar Oekraïne gestuurd. Daarnaast heeft de 
diaconie een flink bedrag gedoneerd voor de winterhulp-
verlening. In het voorjaar hebben we een mestactie ge-
daan met een opbrengst van 7000 euro! 

We staan in contact met een pastor in Cherson. Het is 
daar momenteel alle hens aan dek, nu de dam is opgebla-

zen. 600 vierkante km staat onder water, een mileuramp 
is gaande. De mensen zitten op daken en moeten gehol-
pen worden. Op afstand helpen we met financiële hulp 
en gebed. Er staan zes generatoren klaar die ze daar goed 
kunnen gebruiken. Ze gaan volgende week op transport 
naar Oekraïne. 

Als ik nu bekijk wat we hebben gebracht, is het 
nog heel weinig. Maar toch een druppel op de 
goede plaats. Dit werk blijft belangrijk en moet 
doorgaan. In de winter voelde ik extra met de 
mensen daar mee toen het buiten zo koud 
was. Er moet nog steeds veel gebeuren voor de 
mensen daar. Honger, oorlogsgeweld, overstro-
mingen. In het verleden een kernramp. Er moet 
massaal hulp die kant op gaan richting de mil-
joenen Oekraïners in nood. Goederen en geld 

zijn daar hard nodig.
    
De situatie blijft me aan het hart gaan. Samen met de 
werkgroep blijf ik kijken naar mogelijkheden om hen van-
uit Nederland te helpen. Gelukkig doe ik het niet alleen en 
zijn er mensen die taarten bakken en stampotten klaar-
maken en verkopen. Jongeren delen informatie op hun 
social-media kanalen om daar ook de nood van onze Oe-
kraïense medemensen te delen. Samen staan we sterk 
en biddend om Gods zegen doen we ons werk. 

Cokky de Visser (1955) werkte tot haar pen-
sioen in Zorgcentrum Oranjehof in Elspeet. 
Daar gaf ze leiding aan het team rondom 
wonen, zorg en welzijn in Elspeet.

 

“Er moet massaal 

hulp de kant op 

gaan richting de 

miljoenen Oekraï-

ners in nood.”

http://www.hippotainer.com
mailto:%20info%40worldpartners.org?subject=
http://www.worldpartners.org
http://www.bureaujairo.nl 
http://www.bureaujairo.nl 
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Hoe vergaat het Aleks? De man die vorig jaar 
in de blauwe jas op de voorkant van het vorige 
wasdom-magazine stond? We belden hem op en 
vroegen hoe het met hem en de projecten gaat. 

Het gaat goed met mij en mijn gezin. Ik ben blij 
met de mogelijkheid om mensen te helpen via mijn 
werk. Dat geeft veel voldoening en het woord ‘mi-
nistry’ krijgt voor mij een speciale betekenis. Met 
het team helpen we via de hulp van Worldpartners, 
waarvoor ik erg dankbaar ben.

Kachel als zegen
Het winterproject met houtkachels, hout en voed-
sel aan de frontfamilies is afgerond. We distribu-
eerden meer dan 1200 sets. Ik vraag me wel eens 
af waarom deze mensen blijven en niet vertrekken, 
maar veel blijvers zijn 60+-ers. Ze houden van hun 
geboortegrond, weten niet waarheen ze anders 
zouden moeten gaan en ze geloven dat er snel vre-
de komt. Desondanks wonen ze vanwege inslagen 
en dreiging min of meer in hun (voorraad)kelder. 
Je kunt het je niet voorstellen hoe dankbaar ze zijn 
toen we langskwamen met kachels, hout en voed-
sel. Het is bijzonder om onderdeel uit te maken 
van het team en om anderen tot zegen te zijn.

Bewondering voor hulpverleners
Bachmut is één van de plaatsen waar heftige 
Russische aanvallen zijn. De stad, die al maanden 
in de frontlinie staat, heeft momenteel geen gas, 
stromend water, elektriciteit of internet. Het is ver-
schrikkelijk wat daar is gebeurd. Onze partnerkerk 
in Kramatorsk leverde via een waterfiltersysteem 
schoon drinkwater aan de stad, ze bakken en ver-
delen brood, zorgen voor eten en kleding. Ik heb 
dan ook veel bewondering voor de hulpverleners 
die de gezinnen daar blijven ondersteunen met 
gevaar voor hun eigen leven.

Warme kerken
De stroomvoorziening was en is kritiek omdat de 
Russen energie- en warmtecentrales bombarde-
ren. Sommige kerken zijn een distributiepunt ge-
worden van brood, schoon drinkwater of fungeren 
als ‘warme punten’. In diverse kerken zijn warme 
plekken gecreëerd waar mensen een kopje thee 
of koffie kunnen drinken, een spelletje kunnen 
spelen, hun gadgets kunnen opladen en kunnen 

Hoe gaat het 
nu met Aleks?! 

werken omdat er continu stroom is. We onder-
steunden dit via het project door generatoren te 
leveren aan de kerken in de provincie Kyiv bijvoor-
beeld bij een rehabilitatiecentrum en verschillende 
kerkgebouwen. Ook hebben we grote generatoren 
geleverd: 160 kVa aan het waterleidingbedrijf in 
Fastiv (provincie Kyiv), dat ongeveer 30.000 in-
woners heeft, maar de stad is nu verdubbeld in 
omvang omdat er ook veel Oost-Oekraïners zijn 
bijgekomen. Een 240kVa draait in Vyshgorod en 
voorziet in de stroomvoorziening in het plaatselijke 
ziekenhuis.

Zaden uitdelen
Afgelopen voorjaar verspreidden we weer za-
den en pootgoed net als vorig jaar. We bereikten 
20.000 mensen die dicht bij de frontlinie wonen.

Evangelie verkondigen door mensen te steunen
We leerden dat we uit moeten gaan en discipelen 
moeten maken. Veel christenen hebben het ste-
reotype dat dit moet gebeuren door middel van de 
zondagse prediking. Echter wanneer je kijkt naar 
Jezus, liepen de mensen met hem mee, daagde 
Hij ze uit, deelde de maaltijd met hen. Ze leerden 
allemaal zonder klaslokaal. Het bemoedigt me dat 
het evangelie doorgang vindt ook al zijn de scholen 
gesloten door de oorlog. Ondanks de misère gaat 
Zijn werk én Zijn plan met ons door. 

We zitten in de laatste fase van het lente project. 20.000 huishoudens in 
voormalig bezette gebieden en gevluchtte gezinnen uit het oorlogsge-
bied ontvangen een pootgoed en zadenpakket. Hierin zit onder andere 
20 kg pootaardappelen, 5 kg plantuien en groentezaden.

Tijdens het winterproject werden 1200+ 
in Oekraïne geproduceerde kachels en 
stookhout uitgedeeld. Ook werden er 800+   
ramen gedicht met speciaal raamfolie en 
voedselpakketten uitgedeeld. 

Precies één jaar na het uitbreken van 
de invasie, werd er door heel Nederland 
gebeden voor vrede, ook in Wageningen. 
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“Het was een indrukwekkend 

moment toen honderden bezoekers 

samen zacht en hardop baden 

voor vrede, het stoppen van de 

oorlog en herstel van relaties.”

Onderweg van Oekraïne naar Washington DC maakte Valentin Siniy een tussenlanding. Begin februari 
bracht hij op uitnodiging van Worldpartners een lang weekend door in Nederland. Valentin reisde samen 
met Sergei*, een Oekraïens bestuurslid. Jort Maarseveen begeleidde het tweetal namens Worldpartners. 
Samen bezochten zij verschillende plekken en deelden de Oekraïeners hun verhaal hoe het gaat met de 
hulpverlening en de Oekraïense kerk. Valentin is voorganger en directeur van TCI (Tavriski Christian 
Institute), een uitvoerende partner van Worldpartners. 

“Blijf bidden en geven. 
Ons land is kapot en we 
hebben nog veel hulp nodig!”

Sponsor stampottenbuffet
Vrijdagavond bezochten ze het stampottenbuf-
fet van de werkgroep van de PKN-gemeente 
in Kootwijkerbroek. Zij zijn door Worldpartners 
heel gericht gekoppeld aan de organisatie TCI en 
zijn actief bij het ondersteunen van de hulp aan 
Oekraïne. ‘heel toevallig’ viel het sponsordiner 
samen met de komst van Valentin en Sergei. Het 
gaf het geheel een extra dimensie en het lever-
de meer dan 3000 euro op. De oerhollandse 
stamppot lieten de heren zich goed smaken. 
De verhalen rechtstreeks uit Cherson, Oekraïne 
zorgden voor verbondenheid en eendracht om 
de samenwerking door te zetten en uit te breiden. 
Twee aanwezige dominees uit Kootwijkerbroek 
bemoedigden hen en baden voor de voorganger 
uit Oekraïne.

Veteranen project
Zaterdag werd gebruikt om een nieuw project te 
bespreken om fontlinie-veteranen weer terug 
te begeleiden in de burgermaatschappij. Daar-
bij zou ‘vertical farming’ ingezet worden. Een 
voedselproductiemethode in een zeecontainer 
in verschillende lagen boven elkaar. Op bladzijde 
zes en op de website Hippotainer.com lees je er 
meer over. Tijdens het weekend vond er ook een 
interview plaats met het Reformatorisch Dagblad 
over de impact van de oorlog op de lokale chris-
tenen en een interview met Jouke voor de krant 
De Gelderlander.

‘Goed nieuws’ tijdens 
een oorlogssituatie
Zondag werden er twee 
kerkdiensten bezocht. 
De eerste was een 
internationale (stu-
denten) kerkdienst in 
Wageningen met het thema: ‘Waarom is Jezus 
vandaag nog steeds goed nieuws?’ De persoon-
lijke verhalen van Valentin en Sergei sloten nauw 
aan bij het thema. Waarom is Jezus ‘goed nieuws’ 
als je dagelijks te maken hebt met oorlogsgru-
welijkheden. Het was muisstil toen de heren hun 
getuigenis deelden.

Honderden mensen bidden
Zondagavond waren beide heren te gast tijdens 
een worshipdienst in de kerk ‘Mozaïek 0318’. De 
Veenendaalse kerk had in april een grote collecte 
gehouden ten behoeve van de slachtoffers van de 
oorlog. Als dank en als teken van verbondenheid 
ontmoette Kees Kraaijenoord en Valentin elkaar. 
Naast het zingen en aanbidden werd er ook veel 
gebeden voor de situatie in Oekraïne. Het was een 
indrukwekkend moment toen honderden bezoe-
kers samen zacht en hardop baden voor vrede, het 
stoppen van de oorlog en herstel van relaties.

Oekraïne dichtbij
Jort begeleidde Valentin en Sergei in het week-
end. “Op elke plek waar ze spraken was het bij-
zonder om hun verhalen te horen. De oorlog gaat 
elke dag door en voor veel Nederlanders raakt 
het nieuws op de achtergrond. De persoonlijke en 
indrukwekkende verhalen van beide mannen had 
opnieuw impact. Het zorgt ervoor dat het onrecht 
van een oorlog ruim 2500 kilometer verderop 
niet vergeten wordt. Dit weekend bracht het 
onrecht van de Oekraïne-oorlog bij veel mensen 
heel dichtbij.”

Uit de kerkbode
Terugblik stampottenbuffet
Ik zie dankbaar terug op een indrukwekkende 
vrijdagavond met het goed gezochte stamppot-
tenbuffet (met Oekraïense soep!) en bijzondere 
gasten, pastor Valentin en zijn broeder. Zij weten 
persoonlijk van de verschrikkingen van de oorlog 
en hoe het Woord van God daarin zeggingskracht 
heeft. Door de ellende zoeken meer mensen dan 
ooit de weg naar de kerk om voedsel en houvast. 
En worden we als christenen uit verschillende lan-
den aan elkaar verbonden. Wat een zegen midden 
in de nood. Het vuurt ons aan te blijven bidden tot 
God die belooft oorlogen te doen ophouden en 
zwaarden te laten omsmelten tot ploegscharen. 
Dank ook aan de werkgroep die zulk betekenisvol 
werk doet!

* pseudoniem
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“Dit is geen 9 tot 5 baan. Dit werk is 
mijn leven en ik neem het mee naar 
huis. Het voelt als mijn kind. Ik heb 
de onderneming zijn eerste stapjes 
zien zetten en ik ben gegroeid in 
het proces. Ik moest een jaar gele-
den opschrijven wat ik wilde berei-
ken in 1 jaar. Ik schreef dat ik op een 
plek wilde zijn waar ik nodig was. 
Ik weet nu dat ik ben waar ik moet 
zijn. Ik heb die plek gevonden.”

Dit vertelt Ilia (31) over zijn werk in 
Georgië. Twee jaar geleden ging hij 
de uitdaging aan en samen met het 
team heeft hij een bedrijf opge-
zet dat reststromen verwerkt tot 
veevoer.

We bieden een duurzaam en goed-
koper alternatief voor soja
“We werken met bierbostel. Dat is 
een restproduct van bierbrouwerij. 
Doordat het energie- en eiwitrijk 
is, is het erg geschikt als veevoer. 
Hiermee kunnen boeren ook in de 
winter, als er bijvoorbeeld minder 
gras is, hun vee voeden. Het is een 
goed alternatief voor eiwitbronnen 
die normaal veel worden gebruikt, 

zoals soja. Dat is schaars op de 
markt, zeker nu we ook minder van-
uit Rusland en Oekraïne krijgen.

Ons product is een goedkoper en 
duurzaam alternatief voor een 
eiwitrijk dieet. Bierbostel is niet 
toegankelijk voor kleine boeren. 
Brouwerijen brengen het niet los op 
de markt, maar verkopen hun rest-
stroom per jaar aan de beste bieder. 
Een kleine boer kan hier niets mee, 
want zomers heeft hij minder nodig 
en het blijft in de hitte nog geen 
twee weken goed. Onze onderne-
ming maakt het toegankelijk voor 
een grote groep kleinere boeren. Zo 
kunnen ze het hele jaar door zoveel 
kopen als ze nodig hebben. Daar-
naast heeft ons bedrijf een manier 
gevonden om de bierbostel tot een 
jaar lang te conserveren. Daardoor 
kunnen we voorraad opslaan zodat 
we het in de herfst en winter, wan-
neer de vraag het hoogst is, kunnen 
verkopen. Ook helpen we boeren 
met het opslaan. Zo kunnen die in 
goedkopere periodes bierbostel 
inkopen en het in duurdere periodes 
gebruiken.

Dit werk is uitdagend, maar ik 
geloof dat God het zegent.
Voorheen werkte ik bij een bank en 
was manager in de hotel business. 
Toen ik de kans kreeg hier te werken 
greep ik de uitdaging met beide 
handen aan. Het was nieuw en inte-
ressant. Ik wilde erg graag betrokken 
zijn, maar het is ook niet makkelijk 
geweest. In het begin deden we 
vooral research en richtten we 
ons op het leggen van relaties. Zo 
kregen we een goede basis voor het 
bedrijf. Daarna moeten dingen wel 
op zijn plek gaan vallen. In februari 
2023 kregen we goed nieuws. Ein-
delijk hadden we een brouwerij die 
ons de bierbostel toezegde. 

Bij ondernemen loop je altijd tegen 
onverwachte obstakels aan. Zo 
bieden brouwerijen hun reststroom 
alleen als pakket aan. Je mag niet 
zeggen dat je het een wel wil en het 
ander niet. Voor de overige restpro-
ducten moesten we dus een goede 
bestemming vinden. Uiteindelijk 
is alles wonderbaarlijk op zijn plek 
gevallen.

Ik geloof dat ons product nodig is
Bij de bank waar ik werkte moest ik 
soms producten verkopen waarvan 
ik dacht dat de klant ze eigenlijk niet 
nodig had. Maar nu, nu geloof ik in 
mijn product! Ik denk echt klanten 
dit nodig hebben en dat het het 
beste voor hen is. Dat is alles wat ik 
nodig heb om door te gaan. De uit-
dagingen zijn het helemaal waard! 
Ik heb geleerd dat het soms donker 
is voordat de zon weer opkomt. Ik 
geloof dat we kansen krijgen van 
God en dat hij onze inzet zal zege-
nen. Daarom hoef ik niet bang te 

zijn. We doen dit werk namelijk niet 
voor onszelf, maar voor anderen. 
Veel mensen kunnen hierdoor hun 
bedrijf winstgevend runnen en hun 
familie onderhouden.

Het werk heeft me veranderd
In de afgelopen maanden ben ik 
erg gegroeid. In het begin dacht 
ik dat ik alles zelf kon doen. Dit 
bedrijf voelt als mijn kind, ik heb de 
eerste stapjes gezien en zie hoe het 
groeit. Dat maakte ook dat ik alles 
voor 101% wilde controleren. Het 
was lastig voor mij om het team te 

vertrouwen. Ik wilde niet dat er iets 
mis zou gaan. 

Ik geloofde mensen niet op hun 
woorden, maar moest alles met 
eigen ogen zien. In mijn Nederland-
se collega zag ik iets anders. Ik denk 
dat Nederlanders meer handelen uit 
vertrouwen. Daardoor zag ik in dat 
ik een teamspelers moest worden, 
anders zou ik een burn-out krijgen. 
Ik begon steeds meer in mijn team 
te geloven en nu zeg ik met volle 
overtuiging dat zij de sleutel tot 
succes zijn geweest en gaan zijn.” 

Bierbostel: goedkoop, 
duurzaam en eiwitrijk veevoer

Wat zegt je? Bierbostel?
Bierbostel is een hoogwaardig rundveevoer, 
dat vrijkomt bij de productie van bier. Het 
heeft een positieve invloed op de algehele 
gezondheidsstatus van dieren. Het heeft 
een hoog eiwitgehalte. Bierbostel heeft een 
goede kwaliteit bestendig eiwit welke op 
darmniveau verteerd wordt. 

“Ik geloof dat we kansen krij-

gen van God en dat hij onze 

inzet zal zegenen. 

Daarom hoef ik niet bang te 

zijn. We doen dit werk name-

lijk niet voor onszelf, maar 

voor anderen.” 
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 Anatol artikel

Een hemelse match
een innovatief bedrijf  

met sociale bedrijfscultuur 

Anatol Malancea uit Moldavië kende de Neder-
lander Art Koelewijn omdat ze vijftien jaar lang 
Moldaafse weeshuizen opknapten. “Wat we 
deden was goed. Maar wat er echt nodig is, zijn 
vaders die er (thuis) voor hun kinderen zijn. In 
elke familie is er minstens een persoon die werkt 
buiten Moldavië, vaak de man. De achtergeble-
ven en opgroeiende kinderen noem ik ‘sociale 
wezen’ omdat hun vader, en soms ook de moe-
der, veel afwezig is. Hoe kan ik de mannen hier 
houden, werken aan stabiele gezinnen en van 
betekenis zijn?”

Anatols gebeden werden verhoord toen hij eind 
2014 tijdens een ‘Open Network’-conferentie in 
de Verenigde Staten Klaas Evers, de voorzitter 
van Worldpartners, ontmoette. In de stad Raleigh 
hield Evers een lezing over ‘Business as Mission’, 
wat leidde tot een gesprek tussen de twee. Anatol 
herinnert zich: “Het was een ‘hemelse match’ en 
we ontdekten dat we beiden Art Koelewijn kenden. 
Een paar weken later ontmoetten we elkaar alle 
drie in Moldavië.”

Oud versus nieuw
Vanaf dat moment ging het voorspoedig en in 
2016 werd Uniqa opgericht, een fabriek die ge-
patenteerde wandpanelen maakt voor complete 
woningen. Anatol legt uit: “Mijn vorige werkgever 
in Amerika was een verlichtingsbedrijf dat flo-
reerde door innovatie en verandering. Ook ik heb 
een voorliefde voor nieuwe ideeën en innovatie. 
Moldavië is een voormalig communistisch land en 
houdt vast aan veel ‘ouderwetse’ praktijken die 
ontoegankelijk of moeilijk te verkrijgen zijn. Denk 
aan de bouwstijl die hier gangbaar is. Veel huizen 
worden gebouwd volgens traditionele methoden, 
waarbij stapsgewijze vooruitgang wordt geboekt 
wanneer er geld uit het buitenland wordt verdiend. 
Gemiddeld duurt dit proces drie tot tien jaar. 
Landgenoten kunnen moeilijk geloven dat in onze 
fabriek binnen tien werkdagen een 
huis gebouwd wordt. Zodra ze het 
van dichtbij meemaken is hun 
twijfel weg. De heersende cultuur 
draait om bouwen met steen en 
cement. Sterker nog, zelfs een 

traditionele bruiloftslied is een eerbetoon aan 
de constructie van een massief stenen huis. Het 
benadrukt de diepgewortelde aard van traditionele 
bouwpraktijken in onze samenleving.”

Milieubewust
Duurzaamheid is terecht een ‘hot topic’ momen-
teel. Met de bouw van onze huizen, reduceren 
we veel CO2 uitstoot. Onze wandpanelen zijn 
van betekenis en het levert een dub-
bel voordeel op: aanzienlijke 
milieu-impact en substantiële 
efficiëntiewinsten. We maken 
veel gebruik van hout, een na-
tuurlijke en milieuvriendelijke 
hulpbron, in onze productie-
processen. Een eeuwenoud 
materiaal met een vleugje 
geschiedenis.

Nieuwe oude werkplek
Onze werkplek is een ge-
renoveerd communistisch 
fabrieksgebouw in Stefan Voda. 
Het ligt in het Zuidwesten van Moldavië, 
een achtergestelde regio met veel uitzicht-
loosheid en werkloosheid. In de bedrijfshal 
was twintig jaar niets gedaan. We hadden 
de visie om deze plek nieuw leven in te bla-
zen. We willen de lokale economie stimuleren en 
‘empowerment’ brengen waarbij de participatie in 
de regio wordt vergroot en de mensen zelfstandig 
beslissingen nemen. 

Slimme huizen 
Andere innovaties die we toepassen zijn de zo-
genaamde ‘smart houses’. Demotica is het auto-
matiseren van processen en handelingen in huis, 
aangestuurd vanaf een smartphone of via een 
touchscreen aan de muur. Je kunt daarmee ver-
warmen, koelen, verlichting en muziek bedienen, 
ramen openen of sluiten of de screens bedienen. 
Vanaf de tekentafel kunnen we alles voorbereiden 
en de leidingen leggen, zodat de kabels (later) 
getrokken kunnen worden. De maatwerk mogelijk-
heden zijn eindeloos. 

Positieve bedrijfscultuur  
Wat ik heel belangrijk vind en waar ik veel invloed 
op heb, als leidinggevende, is de bedrijfscultuur. 
In ons bedrijf is iedereen gelijk. Ik omgeef me-
zelf met mensen die beter zijn in hun vakgebied 
dan ik. Tijdens de pauzes eten we als personeel 
samen. Werknemers kunnen zich ontwikkelen en 
we dagen hen uit om te vernieuwen, te leren en te 
groeien. Dat is revolutionair ondernemen in Mol-

davië waar vaak de baas zich verrijkt ten koste van 
werknemers. Eigenaren proberen zo snel en mak-
kelijk mogelijk geld te verdienen waarbij corruptie 
en vriendjespolitiek niet vreemd zijn. Bij ons is het 
anders. We geven de werkers een nieuwe mindset, 
ze vinden het erg prettig om bij ons te werken en 
ze zijn dicht bij hun gezinnen.  

Samen sterk 
We werken op een holistische manier en dat 

resoneert door. Zo vingen veel werkne-
mers in hun eigen woning Oekraïense 

vluchtelingen op. Toen een van 
onze werkers een auto onge-

luk had en de verzekering niet 
uitkeerde gingen we met de pet 
rond om de kosten te dekken. 
Toen de oorlog uitbrak hielpen 

we met voedsel- en goederen 
distributie. Nog steeds is er een 

voedselbank waarbij we wekelijk 
2000 Oekraïense vluchtelingen 

helpen. Daarnaast helpen we kinderen met 
schoolmateriaal en educatie.

Sociaal en maatschappelijk van betekenis
Als bedrijf hebben we de ambitie dat we 
marktleider willen zijn in Moldavië en dat 
we meespelen op de Europese markt. Ook 
in Nederland hebben we inmiddels bijna 50 

hoogwaardige huizen gerealiseerd waarvan 27 drij-
vende huizen bij een project in Nijmegen. (zie foto 
hieronder) Er is een tekort aan huizen, aan om-
loopsnelheid, aan werknemers en wij kunnen met 
onze fabriek daaraan bijdragen. De werknemers 
van Uniqa werken graag samen om hoogwaardige 
kwaliteitspanelen te maken. We staan open voor 
nieuwe samenwerkingen, vandaar dat we in juni in 
Kootwijkerbroek een soortgelijk bedrijf bezochten 
en zij binnenkort bij ons komen. Zo zet ik mij in 
als christen om maatschappelijk verantwoord én 
sociaal te ondernemen.“ 

www.uniqa.md
Anatol Malancea (1978)

http://www.uniqa.md
http://www.uniqa.md


Sticht ing Worldpartners
Koning in Ju l ianastraat  33
6668 AG Randwi jk

info@worldpartners .org
www.worldpartners .org
0031 (0)317 –  317 765

KvK:  41052532
RSIN:  803381025

NL33 ABNA 0409 5473 52

Ef f i c i ën t  aardappe l ras
Sticht ing wor ldpartners  heeft  Bus iness  As Miss ion 
projecten in  t iental len landen.  Zo z i jn  we betrok-

ken bi j  de ontwikkel ing van een eff ic iënter 
aardappelras  in  Noord-Afr ika .

Met  onze producten en kennis  leveren we een 
bi jdrage aan middelgrote agro-exporteurs  en 

k le inschal ige boeren in  Noord-Afr ika .  Dit  betekent 
dat  ze hun productkwal i te i t  en opbrengst  kunnen 

verhogen.  Naast  maatschappel i jke  impact  wi l len we 
ook geestel i jke  impact  maken en 

delen we over  onze hoop.

 

Facebook.com/worldpartners
L inkedin.com/company/world-
partners-neder land/
www.worldpartners .org /nieuwsbr ief 

mailto:info%40worldpartners.org?subject=
http://www.worldpartners.org
http://Linkedin.com/company/world- partners-nederland/
http://Linkedin.com/company/world- partners-nederland/
https://worldpartners.org/nl/nieuws/

